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Beste Davidsfondsers, vrienden, 

We hebben het genoegen om jullie de nieuwe reis voor te stellen voor het voorjaar van 2023. 

Reis Elzas 

29 april - 2 mei 2023 

Na een onderbreking van twee jaar vonden we onze inspiratie opnieuw in Frankrijk, met een mooie 

mix van cultuur, natuur, lokale eetcultuur en wijn. We hopen er vooral het aangename gezelschap en 

de ongedwongen sfeer, die zo kenmerkend zijn voor onze reizen, terug te vinden.  

 

Het programma ligt nog niet helemaal vast. Wat volgt is dus onder voorbehoud.  

 

Zaterdag 29 april : Nancy 

We vertrekken om 6.00 uur op de parking in de 

Middenstraat te Denderleeuw.  We nemen een tussenstop 

op de snelweg in Luxemburg en rijden vervolgens naar 

Sillégny, een plaatsje in de buurt van Metz, waar een kleine 

kerk een kunstwerk bevat dat het de naam opleverde van 

“la Sixtine de la Seille”.  

Het kerkje werd gebouwd in de 15de eeuw en is binnenin 

volledig beschilderd met fresco’s. Die werden toevallig 

“herontdekt” in de 19de eeuw, onder een pleisterlaag.  

Nadien rijden we door naar Nancy, waar we eerst genieten van een lunch in het prachtige art-nouveau 

decor van de Brasserie Excelsior.  

We verkennen het centrum van Nancy met de Place Stanislas, het Parc de la Pépinière en de Porte de 

la Craffe en we bezoeken één of twee hoogtepunten van de Art Nouveau : de École de Nancy en de 

Villa Majorelle.  
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In de École de Nancy, een museum gevestigd in een grote villa, 

maken we kennis met allerlei objecten en technieken die 

typisch zijn voor de Art Nouveau. Daartoe behoren o.a. een 400 

werken van glaskunstenaar Emile Gallé.  

De Villa Majorelle werd in 1901 gebouwd door de architecten 

Henri Sauvage en Lucien Weissenburger, in opdracht van Louis 

Majorelle. Die was zelf meubelmaker en interieurontwerpen en 

ontwierp het smeedwerk, het meubilair en de trap.  

 

Zondag 30 april :  Eguisheim - Wijndomein Cattin - Colmar 

We beginnen de dag met een rustige wandeling in het dorpje Eguisheim, één van de mooiste dorpjes 

in de Elzas.  

 

 

Om 10.30 uur worden we verwacht op het wijndomein Cattin in Vœgtlinshoffen, enkele kilometers ten 

zuiden van Eguisheim. Dat ligt op een hoogte van 350 meter en biedt een schitterend uitzicht op de 

wijde omgeving. Na een inleidende film, brengen we een geleid bezoek 

aan de kelders van het domein. Aansluitend genieten we van een glas 

crémant, met een Kougelhopf, een lokale specialiteit,  in het Belvédère - 

de degustatiezaal van het domein.  

Tijdens de lunch (schotel met lokale vleeswaren en kazen) degusteren we 

nog drie wijnen.  We sluiten af met een “Kougelhopf glacé” en een koffie.   

 

In de namiddag rijden we naar Colmar, het centrum van de wijnstreek en de hoofdplaats van de Haut-

Rhin. In het hartje van de oude stad zijn nog talrijke (vakwerk)huizen uit de de 15de en 16de eeuw te 

vinden.  

We rijden met een toeristentreintje langs de voornaamste bezienswaardigheden. Nadien geven we de 

tijd voor een vrije verkenning van het stadje of voor een bezoek aan het Musée d’Unterlinden, dat 

talrijke meesterwerken van de middeleeuwse schilder- en beeldhouwkunst bevat. We ontdekken ook 

het Vrijheidsbeeld, althans een kleinere copy ervan.  

     

Als alternatief voor het bezoek aan Colmar is er voor de liefhebbers mogelijkheid tot een mooie 

wandeling van het wijndomein Cattin naar Eguisheim, door wijngaarden en bossen.  
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Maandag 1 mei : Haut-Königsbourg - Riquewihr 

We starten de dag met een bezoek aan Haut-Königsbourg.  Daar liet keizer Wilhelm II in het begin van 

de 20ste eeuw een reusachtig kasteel herbouwen op de restanten van een vervallen middeleeuwse 

burcht. Het maakt indruk door de machtige ringmuren en bevat talrijke schitterende zalen waarin 

authentiek meubilair staat opgesteld naast bijzonder geslaagde imitaties.  

 

 

Nadien maken we een ritje door de Vogezen, o.a. langs de Col du Bonhomme en de Col de la 

Schlucht, die dankzij de Ronde van Frankrijk toch wel heel bekend in de oren klinken.  

In de Ferme Auberge du Glasborn genieten we van een typische maaltijd van de Elzas : de menu 

choucroute. 

Vlakbij bevindt zich de Mémorial de Linge, een site waar tijdens de eerste wereldoorlog zwaar werd 

gevochten. Indien er voldoende tijd is, kunnen we daar een kort bezoek brengen. 

 

 

Na de maaltijd rijden we naar Riquewihr, één van de mooiste dorpjes in de Elzas dat rechtstreeks uit 

de 16de en 17de eeuw lijkt overgeplant naar onze tijd.  Aan alle straatkanten ziet men oude huizen met 

houten dakschilden, erkerramen, uithangborden in smeedijzer, putten, fonteinen en overdekte 

galerijen.  
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Dinsdag 2 mei :  Mont-Saint-Odile 

In het noorden van de Elzas ligt op de Mont-Saint-Odile een bedevaartsoord in een bosrijke omgeving 

op een hoogte van 764 meter.  

 

 

De Mont-Saint-Odile is een eerbetoon aan Odilia van Hohenbur, die er in 707 het klooster Hohenbur 

stichtte. Er zijn enkele mooie kapellen te bezichtigen en vanaf het terras genieten we van een 

schitterend panorama.  

We lunchen in de hostellerie du Mont-Saint-Odile. 

Na de lunch is er gelegenheid voor een wandeling in de bosrijke omgeving 

van de Mont-Saint-Odile, door de bossen langs de Mur Païen, die 11 km 

lang is en bestaat uit 300.000 zandstenen, met een breedte tussen 1.60 

en 1.80 meter en een hoogte tot 3 meter.  

Wie niet meewandelt kan, afhankelijk van de weersomstandigheden,  in 

de omgeving een korte wandeling maken naar de oude abdij van 

Niedermunster of  rijdt met de bus mee naar Obernai voor een vrij bezoek 

aan het stadje.  

Indien er nog tijd over is, lassen we op de terugweg nog een bijkomende stop in.  

 

We overnachten in het Hotel Munsch, een drie-sterrenhotel in Saint-Hippolyte, gelegen aan de voet 

van Haut-Königsbourg.  

De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 600 €. 

De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 75 €. 

Niet-leden betalen een toeslag van 50 € of kunnen uiteraard lid 

worden. 

In de prijs zijn inbegrepen: het vervoer met een luxe autobus, 3 

overnachtingen in half pension, 4 lunches waarvan 1 met 

degustatie, het treintje in Colmar en de inkomgelden vermeld in 

het programma. 

Om in te schrijven voor deze reis, mail je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter 

(of bel je naar 0477 688 760).   

Het voorschot van 250 € per persoon dient betaald te worden (na bevestiging van je inschrijving via 

mail) op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet 

betaald worden vóór 1 maart 2023. 

 

     Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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